
Dienst in Oudleusen, 2 november 2025, 10.00 uur  
 

In deze dienst zal Joep Jelte Hartkamp gedoopt worden 

 

Voorganger: ds. Freek Schipper ~ Organist: Leo van den Boomgaard  ~ Lectrix: Tonny Grotenhuis 

 

In de tijd van het jaar dat elders de ‘Dankdag voor Gewas en Arbeid’ wordt gehouden, vieren wij ook 

dat we God dankbaar zijn voor voedsel op tafel, voor het werk dat we (betaald of vrijwillig) mogen 

doen én – als er gedoopt wordt – voor het geschenk van nieuw leven dat God aan ons toevertrouwt. 

In de woestijn leerden de Israëlieten wat dankbaarheid en afhankelijkheid betekenen. Wij kunnen dat 

ook, al is ons leven anders dan dat van hen. 

 

- Welkom 

- Ps. 67 [God zij ons gunstig en genadig] 

- Bemoediging en groet 

- Gebed om Gods hulp 

- Lied 79 vers 1 en 2 uit de bundel ‘Geroepen om te zingen’  
 

   Verbonden met vader en moeder, natuurlijk het meest met die twee, 

   maar ook met de andere mensen, vier jij hier dit feest met ons mee. 

Refrein:  Je hebt al een naam, maar je krijgt er een bij op dit feest,  

want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 

    Je bent al een tijdje bij mensen; je naam is bij ons al vertrouwd 

en dus is het tijd om te vieren, dat God die je kent van je houdt.  Refrein 
  

- Inleiding op de doop en Doopgebed 

- Doopvragen 

- Doopbediening 

- Lied 79 vers 4 uit ‘Geroepen om te zingen’  

Nu mag je gaan leven met mensen, verbonden in liefde en trouw,  

omdat zij vandaag bij dit dopen Gods Naam legden naast die van jou. Refrein 
 

- Vraag aan de gemeente 

- Gebed 

- Lezing van Exodus 16: 1 tot en met 3, 11 tot en met 31    

- Lezing van Matteüs 6: 25 tot en met 34  

- Lied 979: 6, 12, 13 en 14 [De vogelen des hemels] 

- Verkondiging 

- Lied 841 [Wat zijn de goede vruchten] 

- Gebed 

- Inzameling van gaven 

- De kinderen en tieners komen vanuit hun dienst in De Luwte de kerkzaal binnen 

- Lied uit Hemelhoog 617a  
 

 De zon komt op, maakt de morgen wakker;  mijn dag begint met een lied voor U. 

 Heer, wat er ook gebeurt  en wat mij mag overkomen,  laat mij nog zingen als de avond valt. 

    Refrein:  Loof de Heer, o mijn ziel.  O mijn ziel,  prijs nu zijn heilige Naam. 

    Met meer passie dan ooit;  o mijn ziel,  verheerlijk zijn heilige Naam. 
 

 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.  Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 

 Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;  tienduizend redenen tot dankbaarheid.     Refrein  
 

 En op die dag, als mijn kracht vermindert,  mijn adem stokt en mijn einde komt, 

 zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,  tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.     Refrein (2x) 

      Verheerlijk zijn heilige Naam, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 

- Zegen 


